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PERIODE:  16 dagen van 15 tot 30 augustus 2026 (MAX 16 deelnemers) 
 

 
WAT MAAKT DEZE REIS ZO BIJZONDER? 
 

De wonderen van de Inca’s en de jungle  

Deze betoverende reis door Zuid-Peru neemt je mee door een onvergetelijke mix 
van Oude Inca-geschiedenis, adembenemende natuur en levendige culturele 

belevingen. 
Peru is de thuisbasis van de oude Inca-beschaving en herbergt enkele van de 
meest indrukwekkende archeologische vindplaatsen ter wereld, zoals Machu 

Picchu en de Heilige Vallei. De rijke geschiedenis is ook zichtbaar in koloniale 
steden zoals Cusco en Arequipa. 

Het landschap van Peru brengt ons van de ene verbazing in de andere: van het 
majestueuze Andes-gebergte tot de uitgestrekte Amazone regenwouden en de 
prachtige kustlijn langs de Stille Oceaan.  

De keuken van Peru is culinair met een mix van inheemse en Spaanse invloeden. 
Gerechten zoals ceviche, lomo saltado en diverse quinoa-gerechten smaken 

heerlijk. Lima wordt niet voor niets beschouwd als één van de culinaire 
hoofdsteden van de wereld. 

We vinden deze mix van inheems en Spaans ook terug in de tradities, festivals, 
muziek en kunst.   
Bovenal worden we door de Peruviaanse bevolking verwelkomd met open armen! 

Een anubhuti-ke dus. 
 

STORYTELLING  
Helga Peeters.  Als bezielster van ‘anubhuti’ choreografeert ze de reizen. Haar 
kennis en contacten ter plaatse maken van elke reis een ware belevenis. Met de 

nodige knowhow en passie neemt ze ons mee doorheen dit fascinerende land. 
Ter plaatse wekt ze samen met een fascinerende Nederlandstalige storyteller die 

al jaren in Peru woont.   
Voor ontdekkingen in de natuur gaan we op stap met naturalisten.  
 

LOGIES 
Alle zeer comfortabele hotels in de sfeer van het land op wel uitgekozen plekjes. 

Mooi gelegen als uitvalsbasis voor onze ontdekkingen. 1 nacht in een homestay 
bij een zeer fijn gastgezin op een hoeve en 1 nacht in een bungalow bij een 
project voor lokale kinderen. 
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REISROUTE  
 

Dag 1 – Za 15 aug’26: Internationale vlucht naar Lima, Peru  
Met een internationale vlucht reizen we naar Lima, de hoofdstad van Peru.  

Hartelijke verwelkoming in Lima aan de luchthaven voor vertrek naar ons 
heerlijk hotel in het hartje van Lima. 
Lima – de Stad der Koningen. Onze eerste kennismaking met Peru is de 

hoofdstad Lima. Welkom in het rijk van verborgen schatten.   De in 1535 door 
Francisco Pizarro gestichte hoofdstad van Peru als Ciudad de los Reyes. Deze 

stad met bijna 10 miljoen inwoners, toont ons haar pareltjes.  
 
Dag 2 – Zo 16 aug’26: Op ontdekking in Lima 

Lima, de hoofdstad van Peru, heeft zowel een oud als een nieuw centrum, elk 
met zijn eigen unieke kenmerken en charme. Onze Storyteller dompelt er ons in 

onder. Het oude Centrum van Lima dat op de UNESCO-Werelderfgoedlijst staat, 
staat bekend om zijn koloniale architectuur en historische gebouwen. Het oude 
centrum is het culturele en politieke hart van Lima en weerspiegelt de rijke 

geschiedenis van de stad, die zijn oorsprong vindt in de Spaanse koloniale 
periode. Het is er heerlijk vertoeven. 

Het nieuwe centrum van Lima, dat zich voornamelijk in de wijken Miraflores en 
San Isidro bevindt, is een symbool van de moderne groei van de stad. Ook het 
Parque Kennedy in Miraflores en de Malecón, een boulevard langs de oceaan met 

prachtig uitzicht op de Stille Oceaan liggen op onze weg. We genieten van het 
uitzicht over de Grote Oceaan vanuit het unieke “Park der Liefde”. 

Wat een stad. Zoveel indrukken. 
In de late namiddag vertrekken we naar de kustplaats, Paracas dit schiereiland 
ligt ten zuiden van Lima en is zeer biodivers.  

Het is een rustig, zonnig badplaatsje en het directe vertrekpunt van tochten 
naar de Islas Ballestas en het Paracas Reservaat dat 3350 km² groot is.  

 
Dag 3 – Ma 17 aug’26: De Ballestas eilanden  
Na een heerlijk ontbijt nemen we de boot naar Ballestas. We bezoeken Paracas 

met zijn prachtige duinen en stranden. We kunnen er zeeleeuwen, pelikanen en 
talrijke zeevogels spotten.   
Om het gevoelige ecosysteem te beschermen mag je niet op de eilanden zelf 
komen. Ze worden daarom wel eens vergeleken met de kleine Galapagos-

eilanden. Met de boot varen we er dicht langs. Op de heenweg vaart de boot 
langs de 100 m hoge ‘Kandelaar’, een grote tekening in het woestijnzand op een 
heuvel langs de kust. Na een heerlijke lunch vertrekken we voor een wandeling 

in het  reservaat van Paracas. Dit paradijs is gelegen tussen zee en woestijn.  
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We genieten er van de prachtige ondergaande zon met een heerlijke Pisco sour. 
’s Avonds proeven we de lekkere vis ceviche één van Peru’s nationale gerechten 

alvorens we een avondvlucht nemen naar Arequipa.  
Arequipa (2325m) ligt in het zuiden van het land  nabij de grens met Chili. Hier 
acclimatiseren we, alvorens naar de hoger gelegen Colca canyon te gaan.   

We proeven ook de lokale specialiteit “CUY “( onze cavia ) of een heerlijke 
alpaca steak  op de steengril …. Dit gerecht is om duimen en vingers af te likken 

! Arequipa is één van de meest aangename steden in Peru met droge lucht en 
een zeer aangename temperatuur. 
 

Dag 4 – Di 18 aug’26: Aan de voet van de met sneeuw bedekte El Misti 

vulkaan 
We bezoeken de populaire markt van Arequipa, San Camilo. Deze werd in 1987 

tot historisch erfgoed verklaard. Een fijne plek om te wandelen en te snuisteren 
in de talrijke winkeltjes. Op onze weg liggen de Plaza de Armas, de kerk van de 
Compagnie van Jezus, de koepel van San Ignacio en het Klooster van de 

Compagnie van Jezus met gebeeldhouwde hardstenen bogen en haar mooie 
gangen. We bezoeken ook de Tambo «la Cabezona», een 17de -eeuwse 

koloniale, meergezinsvilla in het historische centrum van Arequipa. De kers op 
de taart van Arequipa is het klooster van Santa Catalina met smalle straatjes, 
pleinen en tuinen die lijken op de oude wijken van de Spaanse steden Sevilla en 

Granada.  
 

Dag 5 – Wo 19 aug’26 : ‘Het leven zoals het is’  
We vertrekken vroeg en zien de stad ontwaken op de lokale markt. Het 
marktgebouw is, verrassend genoeg, ooit gebouwd door de heer Eiffel.  

Na de markt rijden we naar de steengroeve, de plaats waar de witte " sillar" 
vulkaan-lavasteen wordt ontgonnen voor de bouw van hun huizen. Onze 

storyteller neemt ons mee in de verhalen over de politieke, sociale en 
economische realiteit van de Peruviaan. We zijn te gast bij een "Comedor 
popular" waar moeders samen eten klaarmaken. Anubhuti steunt deze comedor 

popular. 
In de namiddag maken we chocolade met de locals in een biologische, 

ambachtelijke chocoladebedrijf. Hier prijst men de cacao zoals de Azteken dat 
deden - met respect en zorg - omdat ze weten hoe kostbaar het is!  

 
Dag 6 – Do 20 aug’26: Naar de hoge Andes! 
We vertrekken voor 3 dagen en 2 nachten op avontuur van de Colca vallei tot 

Arequipa. We rijden langs de hellingen van de “Chachani-vulkaan“ door  het 
nationale reservaat van “Salinas en Aguada Blanca” waar we vicuña’s, lama’s en 

alpaca’s bewonderen.  
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We gaan steeds dieper de hoge Andes in naar «Tocrapampa». We zien er de 

natuurlijke wetlands met talrijke trekvogels en stoppen bij Patapampa, het 
uitzichtpunt voor de vulkanen (4910 m). 
We overnachten in een mooie lodge in Colca met hot spring. 

 
Dag 7 – Vrij 21 aug’26: Macha Mama 

2de DAG – 3-daagse 
‘S ochtends genieten we van het prachtige uitzicht op de kloof die als een van 
de diepste ter wereld wordt beschouwd (4160 meter). We zijn er getuige van de 

imposante vlucht van de talrijk aanwezige condors.  
In Yanque, aanschouwen we het cultureel erfgoed.  

Vanuit Antahuilque, Huayrapunku en Choquetico hebben we prachtige 
vergezichten over de valleien met de pre-Inca-terrassen. We rijden langs 
traditionele dorpen. In Coparaque worden we hartelijk verwelkomd op de 

boerderij van ons gastgezin. Ze kweken koeien, geiten, schapen. Het verblijf is 
omringd door hun velden met Peruviaanse gewassen zoals quinoa, bonen, 

kiwicha, maïs. Ze maken hun eigen kaas en kleding. We beleven samen met hen 
het ‘moeder aarde – ‘macha mama’ ritueel. 
 

Dag 8 – Za 22 aug’26: Nabij de Boliviaanse grens aan het Titicaca-meer 
3de DAG – 3-daagse 

In de ochtend maken we een rustige paardentocht en rijden vervolgens richting  
de Boliviaanse grens.  Tegen de avond komen we toe in Puno. Puno en het 
Titicaca-meer liggen op 3860 meter. Volgens de legendes verrees de eerste 

Inca, Manco Capac, zoon van de Zon, vanuit het meer om de grootste cultuur 
die pre-Colombiaans Zuid-Amerika gekend heeft, te stichten, ‘de Incas’. Het 

meer is de plek waar vele tradities hebben overleefd.  
Het meer en de eilanden zijn zo mooi met de prachtig besneeuwde bergen op de 

achtergrond!  
We overnachten in een Casa in Puno 
 

Dag 9 – Zo 23 aug’26: De eilanden van Taquile 
Met de boot bezoeken we de drijvende eilanden van de Uros en hun leefwereld. 

Vervolgens varen we verder naar Taquile, waar de natuur en zichten over het 
Titicatameer zeer indrukwekkend zijn. Bij een heldere dag zien we de 
besneeuwde bergtoppen van Bolivia. Op Taquile Island maken we een mooie 

wandeling met een heerlijke lunch op de top.  
 

Dag 10 – Ma 24 aug’26: Met de trein naar ‘De navel van de wereld’ 
De Titicaca trein rijdt op de route tussen Titicaca meer (Puno) en Cusco 
doorheen prachtige natuur.  
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Het is ook een prachtig gedecoreerde trein met de luxe van een Pullman trein 

uit de jaren 1920’s. Een belevenis op zich. We laten ons verwennen op de 
luxueuze trein met een heerlijke maaltijd. In de open observatie wagon is de bar 

onder gebracht. Hier hebben we een gevoel van meer moet dat niet zijn! 
Tegen de avond komen we toe in Cusco, een adembenemende plaats en wordt 
gezien als ‘De navel van de wereld’ op 3300 m. Het is de keizerlijke, Inca 

hoofdstad en de uitvalsbasis om naar Machu Picchu en de heilige vallei te reizen. 
 

Dag 11 - Di 25 aug’26: De pareltjes van Cusco  
Deze ochtend brengen we rustig door in Cusco om te gewennen aan de hoogte. 
In de namiddag neemt onze storyteller ons mee op stap langs deze levendige 

stad. De koloniale kathedraal op de Plaza de Armas en de tempel van de zon "de 
coricancha " en Inca ruïnes buiten Cusco nemen ons mee naar een fascinerend 

tijdperk.  
Tegen de avond ontdekken we het bruisende leven van Cusco  
met heerlijke restaurants, een bruisend nachtleven en vele souvenirwinkeltjes.   

 
Dag 12 - Wo 26 aug’26: Lokale kunst  

In de voormiddag maken we een eigen ontwerp en schilderen we volgens de 
Inca kunst onder leiding van de meester vakman, VICENTE RAYO QUISPE. We 

bezoeken ook het Andesgeluidencentrum met interpretatie van voorouderlijke 
geluiden.  
Na de middag gaan dompelt onze storyteller ons onder in de verhalen van de 

Inca’s in Valle Sagrado (Heilige Vallei). Deze was een zeer belangrijk gebied 
voor de Inca’s, omdat het land er vruchtbaar is door de vele rivieren die afdalen 

in de vallei. Het belangrijkste gewas was en is nog steeds maïs. We proeven de 
sfeer in de ruïnes van Inca forten en Inca heiligdommen en wandelen over 
kleurrijke markten in hun charmante stadjes. 

We overnachten in de heilige vallei. 
 

Dag 13 - Do 27 aug’26: Maras zoutpannen en Moray cirkels   
Eerst rijden we naar Moray, één van de meest interessante Inca constructies  
waarvan er wordt gezegd dat het een landbouwkundig laboratorium is. Dit 

terrassencomplex heeft de vorm van een amfitheater en was voor de Inca’s de 
ideale plek om te experimenteren met plantensoorten op verschillende hoogten.    

Vervolgens gaan we naar de natuurlijke zoutplaten van Salineras. Deze zijn 
gelegen in de mooie heilige vallei,  omringd door hoge besneeuwde bergen. 
Nadien rijden we verder door het stadje Maras  ( dat 48 Km van Cusco ligt) naar 

de zoutpannen. Duizenden zoutpannen zijn al sinds de Inca tijd in gebruik.  
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Vervolgens nemen we de trein van ollantaytambo naar Aquas Calientes. 

Ollantaytambo is een bijzondere plaats welke bovenop originele Incahuizen is 
gebouwd. Het fort met zijn vele terrassen, pleinen en tempels zijn er nog zeer 

zichtbaar. We rijden met de trein door prachtige natuur langs een kolkende 
rivier. Onderweg zien we de natuur veel groener worden met veel bromelias 
tegen de bergwanden. Het is in Aguas Calientes veel warmer aan de rand van 

de jungle. We relaxen er op een mooi terras van Aquas Calientes.  
 

Dag 14 – Vr 28 aug’26: MACHU PICCHU here we come! 
Vroeg uit de veren. Onze storyteller neemt ons mee op pad om de mysterieuze 
Mach Picchu te bezoeken. Deze belangrijkste oude Inca ruïne ‘Machu Picchu’ is 

gelegen op een hoogte van 2360 m. Omdat de Spanjaarden Machu Picchu nooit 
hebben ontdekt, is de stad goed bewaard gebleven. Pas in 1911 werd de stad, 

na jaren verscholen te zijn geweest in de jungle, ontdekt door de Amerikaan 
Hiram Bingham. Machu Picchu is schitterend gelegen op een plateau te midden 
van grillige rotsformaties. De archeologen veronderstellen dat het een religieuze 

stad van de Inca´s is geweest, maar de precieze functie is nog steeds 
onbekend.  

 
Dag 15 – Za 29 aug’26: Time to say goodbye  

We lopen nog even naar ons favoriet terrasje en ronden hier af met een 
gezellige babbel. 
‘s Middags worden we naar de luchthaven gebracht om onze internationale 

verbinding huiswaarts te nemen vanuit Cusco. 
 

Dag 16 – Zo 30 aug’26: Home sweet home 
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PRIJS per persoon: 4990 €  

 

- Per Markant-lid mag 1 reisgezel deelnemen aan ledentarief. Deze deelnemer 

neemt er kennis van dat hij/zij niet geniet van de Markant ledenverzekering. 

- Toeslag niet-Markantlid: +100.00 €/pers.  

- Voor  57€ kan je ook een Markant jaarlidmaatschap afsluiten en geniet je 

o.a. de Markant ledenverzekering (BA).  
 
INBEGREPEN 

Zeer mooie hotels in de sfeer van het land met ontbijt. 
Alle maaltijden 

Alle transport zoals beschreven in het programma.  
Alle toegangsgelden zoals beschreven in het programma. 
Lokale gidsen en naturalist 

 
NIET INBEGREPEN 

Vluchten: deze worden geboekt bij inschrijving.  
Paardentocht (facultatief) 
Warm waterbaden (facultatief) 

Annulering- en bijstandspolis. 
Dranken.   

Fooien.  
Singlesupplement 950€ 
 

VLUCHTSCHEMA  

 
Internationale & nationale vluchten met Iberia.  Prijs per persoon: 1996€ 

- Wijzigbaar mits kost 
- Niet terugbetaalbaar bij annulatie 

- Inclusief 1x23kg bagage 

IB 604 15 Aug 2026 Brussels (BRU) - Madrid (MAD) 07u05/09u35   

IB125 16 Aug 2026 Madrid (MAD)- Lima (LIM)  13u00/18u00   

IB 6671 29 Aug 2026 Cuzco (CUZ) - Lima  (LIM) 20u00/21u30   

IB 6659 29 Aug 2026 Lima (LIM) - Madrid(MAD) 23u00/17u20 (Zo 30 Aug) 

IB 603 30 Aug 2026 Madrid (MAD) - Brussels (BRU) 20u10/22u30   

 
Nationale vlucht met Sky Service. Prijs per persoon: 150€ 

- Wijzigbaar mits kost 
- Niet terugbetaalbaar bij annulatie 

- Inclusief 1x 23kg bagage 
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H2 5141 17 Aug 2026 Lima  - Arequipa  19u15/20u50 

 
Vluchtprijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid, moment van reservatie en 
afreisdata. 

 
 

VERLOOP INSCHRIJVING 
Via inschrijvingsformulier op de website van Markant of via mail aan 
markant@anubhuti.be 

Daarna ontvangt u een bestelbon. 
Na betaling van het voorschot is de reis bevestigd.  

U ontvangt ongeveer 1 maand voor vertrek de nodige documenten : 
gedetailleerd reisprogramma, praktische informatie voor vertrek. 

E-tickets worden uiterlijk één week voor vertrek doorgemaild. 
Saldo wordt gestort uiterlijk 6 weken voor vertrek. 
 

OPMERKINGEN 
Internationale reispas dient nog 6 maanden na terugreis geldig te zijn 

(www.diplomatie.be). 
Bij een verblijf van max. 180 dagen in Peru heb je op voorhand geen visum 
nodig. 

Informatie betreffende inentingen zie www.wanda.be 
Annulerings- en/of bijstandspolis is noodzakelijk. 

 
De reis is niet prestatiegericht, een doorsnee fysieke conditie is voldoende 
waarbij je voldoende fit en mobiel bent.  De reis is er op gericht om kennis te 

maken met de cultuur en natuur.  Een goede gezondheid en actieve, flexibele 
instelling volstaan.  Wie regelmatig sport (fietsen, wandelen, zwemmen, 

fitness…) zal uiteraard meer van de reis genieten. 
 
 

 
 

 

 
Fortstraat 4, 9180 Moerbeke – Waas, Belgium 

www.anubhuti.be 

 

http://www.diplomatie.be/
http://www.wanda.be/

