Een Arabisch sprookje in Oman

PERIODE: 11 dagen van 10 tot 20 november 2024 (MAX 16 deelnemers)
WAT MAAKT DEZE REIS 2O BIJZONDER?

In de steden gaat de traditionele arabische cultuur op in harmonie met het
moderne leven. In de natuur staan we versteld van de diversiteit. We rijden met
de jeep van torenhoge zandduinen naar de bergen waar we prachtige
vergezichten hebben.

De lieflijk ogende wadi’s kleuren de verbleekte natuur turquoise en brengen je zo
onmiddellijk in een sprookjeswereld door de weelderige plantengroei rondom het
turquoise water. We nemen er een verfrissende duik.

We laten de natuur verder op ons inwerken. ‘Let the journey unwind’ op de
uitgestrekte stranden.

Oman brengt je in vervoering!

STORYTELLING

Storytelling door Nele Travers die met de nodige knowhow en passie ons
doorheen dit fascinerende land brengt. Zij werkt er samen met een Omaanse
‘compagnon de route’ doorheen gans de reis.

LOGIES

We logeren in wonderlijke pareltjes van architectuur.

De eerste nachten in Muscat verblijven we in een modern en comfortabel hotel.
Buiten de stad logeren we in voormalige traditionele woningen of in een luxueus
woestijnkamp.

We kiezen de meest sprookjesachtige locaties voor je uit. Met hun binnenpleintjes,
hoekjes, trappen en dakterrassen zijn deze ideale plaatsen voor nieuwsgierigen.
We voelen er ons thuis en genieten op verschillende locaties van een prachtig
zwembad. Je kan er overal heel lekker eten. De keuken is heel toegankelijk. We
bevinden ons altijd op wandelafstand van de lokale gemeenschap of te midden van
de natuur waardoor ze een perfecte uitvalbasis voor avontuur en ontdekking zijn.
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REISROUTE

Dag 1 - Zo 10 november'24: Oman ‘here we come’
Hartelijke verwelkoming in Oman. We logeren in het hartje van de oude stad.
Het lijkt wel alsof we terugkeren in de tijd.

Dag 2 - Ma 11 november’24: Op ontdekking in Muscat

Onze storyteller wacht ons op voor een heerlijke verkenningsdag van deze
arabische stad. Onze eerste ontmoetingsplaats met Oman is in de grote moskee
van Sultan Qaboos. Fascinerend hier is de ingetogen, serene sfeer die de zeer
fraaie moskee uitstraalt. De imposante kroonluchter en het zeer fraai, groot
Perzisch gebedskleed dat de vloer van de gebedsruimte versiert zijn
bewonderenswaardig. Ook bij het koninklijk operahuis en het ceremoniéle Al
Alam paleis staan we versteld van de pracht en praal. De Sultan is alom
aanwezig.

We verstillen bij valavond bij een prachtige avondzon op het strand

en verkoelen bij een heerlijke bries.

Wat een onderdompeling in een andere wereld!

Dag 3 - Di 12 november’24: Imposante forten voor Imams in tijden van
vrede en conflict

In de ochtend rijden we bergopwaarts naar Jabal Al Akhdar. We maken er een
wandeling langs 3 dorpen en lunchen op een adembenemende plek.

We reizen verder naar de oude stad, Nizwa. We bezoeken er het 179 eeuwse fort
dat gebouwd werd door Imam Sultan Bin Saif Al Ya'rubi. Het fort weerspiegelt de
omaanse architectonische vindingrijkheid. De enorme trommelachtige toren
steekt wel 30 meter uit boven de grond. Ook de overzichtelijke souk brengt ons
volledig in de arabische sfeer. We vinden er vele kopers en verkopers maar ook
talrijke Omani die een kijkje komen nemen. We overnachten in Nizwa.

Dag 4 - Wo 13 november’24: De Arabische Grand Canyon

In de ochtend liggen het kasteel van Jabreen, met zijn typische beschilderde
plafonds, en het fort van Bahla op onze weg.

We nemen de weg verder naar het plateau Jebel Shams dat op een hoogte van
2000 m ligt. Jebel Shams is de hoogste berg van Oman. De smalle en diepe kloof
die hier ligt wordt vaak de arabische Grand Canyon genoemd. We maken er een
wandeling. Het panoramisch uitzicht met aan het einde van ons wandelpad een
holbewonersdorp katapulteert ons naar andere tijden.

We overnachten in Jebel Shams met een prachtig uitzicht over de Canyon.
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Dag 5 - Do 14 november’24: Wandelen langs de palmtuin en falajs

Een rustige ochtend. Let the journey unwind.

We rijden off-road naar een afgelegen kleine nederzetting van een
herdersgemeenschap. Het lijkt wel alsof we in en andere wereld terecht komen.
Het aards paradijs lijkt hier niet veraf te zijn.

In de namiddag nemen we de tijd om het dorp Misfat Al Abriyeen te ontdekken.
Dit dorp ligt op 1000m boven de zeespiegel op de uitlopers van de bergen rond
Wilayat Al Hamra. Het dorpje heeft prachtige steegjes en oude huizen die op
rotsen zijn gebouwd. We wandelen er langs de palmtuin en de falajs in het
groen. De falajs zijn ondergrondse watervoorzieningsnetwerken die worden
gebruikt voor de irrigatie van gewassen. Het is een heel oud systeem dat 4500
jaar oud is en nu erkend als Unesco werelderfgoed.

Dag 6 - Vr 15 november’24: ‘Snake Canyon’

We rijden verder off road doorheen prachtige landschappen, kliffen, canyons en
kleine dorpjes. Hier stroomt het hele jaar door water. We kunnen er afkoelen
onder de watervallen in de groene poelen. We zijn te gast bij een lokale familie
voor een heerlijke lunch ten huize en nemen onze tijd in de tuinen en
palmbossen van Bilad Sayt. We ontdekken er *het dorpsleven zoals het is’
tijdens een fijne wandeling en ronden af met een lekker theetje.

Tegen de avond zijn we weer in het gezellige Misfat. Ons hotel is zeer traditioneel
en de gastheer is ook de bezieler van een indrukwekkende verzameling arte
facts. Hij neemt ons mee in z'n verhaal. Wat die man daar bij elkaar heeft
gebracht is fascinerend. Zijn verhalen dompelen ons helemaal onder in de
vervlogen tijden van dit charmerend dorp.

Dag 7 - Za 16 november’24: De uitgestrekte woestijn roept!

In de ochtend nemen we afscheid van ons hartverwarmend verblijf. Op onze weg
ligt het Bait Al Safah museum. Dit live museum bestaat uit een traditioneel huis
in het midden van een oude stad.

In de namiddag rijden we de woestijn in en zijn we te gast bij een gastvrije
bedoeienenfamilie. Ze verwelkomen ons met overheerlijke dadels en een lekker
kopje koffie.

We ronden onze avontuurlijke dag af op de zandduinen in de uitgestrekte
woestijn en overnachten er in stijl.

Dag 8 - Zo 17 november’24: Een spectaculaire kalkstenen krater met
blauwgroen water

We rijden naar het paradijselijke Wadi Shab. Aangekomen in Wabi Shab nemen
we een bootje om dit paradijs te betreden.
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We maken er een mooie wandeling door de Wadi en zoeken heerlijke rustplekjes
op tussen de rotsen. Op het einde van de tocht plonsen we in het turquoise
water van de allermooiste poel.

We overnachten er in een nabijgelegen dorp en genieten van de absolute stilte.

Dag 9 - Ma 18 november’24: Ochtendglorie aan de rand van een wadi
Vroeg in de ochtend vertrekken de vrouwen vanuit het dorp met hun kudde naar
nabijgelegen velden. Ze snijden er gras en brengen deze als tooien op hun hoofd
mee terug naar het dorp. Een indrukwekkende passage bij ons ontwaken aan de
rand van de Wadi in het dorp!

In de namiddag volgen we de kustweg vanuit Muscat verder zuidwaarts en
bezoeken we het stadje Sur. Een klein havenstadje met witte huisjes aan de
helblauwe Golf van Oman. Hier worden nog de traditionele Dhow-boten
vervaardigd. Dit koloniaal stadje was reeds in de 69 eeuw een gevestigd
handelscentrum.

Tegen de avond komen we toe in ons oord gelegen aan het natuurreservaat Ras
Al Jinz waar schildpadden hun eieren komen leggen op het strand.

Dag 10 - Di 19 november’24: Schildpadden op het strand

Met de schildpadden moeten we het treffen. Er zijn er niet altijd evenveel. Velen
komen tijdens de nacht toe. Een vroege ochtendwandeling geeft de meeste kans
om de pas geboren schildpadjes mee te volgen naar zee.

Tegen de avond zijn we terug in Muscat om te genieten van de zonsondergang
aan het strand. Afscheidsdiner bij zonsondergang aan het strand.

We voorzien in Muscat een kamer ter opfrissing voor vertrek huiswaarts.

Tegen middernacht vertrekken we naar de luchthaven voor onze reis huiswaarts.

De betoverende Oman blues nemen we graag mee naar huis.

Dag 11 - Wo 20 november’24: Home sweet home
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PRIJS per persoon: 2790€

- Per Markant-lid mag 1 reisgezel deelnemen aan ledentarief. Deze
deelnemer neemt er kennis van dat hij/zij niet geniet van de Markant
ledenverzekering.

- Toeslag niet-Markantlid: +100.00 €/pers.

- Voor 52€ kan je ook een Markant jaarlidmaatschap afsluiten en geniet je
0.a. de Markant ledenverzekering (BA).

INBEGREPEN

Mooie en comfortabele hotels in de sfeer van het land. Op basis van kamer met
ontbijt.

Lunch en diner.

Alle transfers zoals beschreven in programma.

Transport doorheen heel de reis met comfortabele 4WD en Engels & Arabisch
sprekende gids/chauffeur.

Alle toegangsgelden zoals beschreven in programma.

Water tijdens de daguitstappen.

NIET INBEGREPEN

Vluchten: deze worden geboekt bij inschrijving.
Annulering- en bijstandspolis.

Dranken.

Persoonlijke uitgaven en tips.
Singlesupplement bedraagt 790€.

VLUCHTSCHEMA - Indicatie (nog niet beschikbaar)
Internationale viuchten met Lufthansa & Oman Air.
Prijs per persoon: +/- 800€

- Wijzigbaar mits wijzigingskost

- Niet terugbetaalbaar

- Inclusief 23kg bagage

LH 5587 Brussels (BRU) - Frankfurt (FRA) 07u00/08u1l0
LH 9596 Frankfurt (FRA) - Muscat Seeb (MCT) 10u35/19ul0
LH 9597 Muscat Seeb (MCT) - Frankfurt (FRA) 02u00/07u05
LH 5588 Frankfurt (FRA) - Brussels (BRU) 09u00/10u1l0

Viuchtprijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid, moment van reservatie en
beschikbaarheid.
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VERLOOP INSCHRIJVING

Via inschrijvingsformulier op de website van Markant of via mail aan
markant@anubhuti.be

Daarna ontvangt u een bestelbon.

Na betaling van het voorschot is de reis bevestigd.

U ontvangt ongeveer 1 maand voor vertrek de nodige documenten :
gedetailleerd reisprogramma, praktische informatie voor vertrek.
E-tickets worden uiterlijk één week voor vertrek doorgemaild.

Saldo wordt gestort uiterlijk 6 weken voor vertrek.

OPMERKINGEN

Internationale reispas dient nog 6 maanden na terugreis geldig te zijn
(www.diplomatie.be).

Een visum voor Oman is niet vereist voor een verblijf van minder dan 14 dagen.
Informatie betreffende inentingen zie www.wanda.be

Annulerings- en/of bijstandspolis is noodzakelijk.

De reis is niet prestatiegericht, een doorsnee fysieke conditie is voldoende
waarbij je voldoende fit en mobiel bent. De reis is er op gericht om kennis te
maken met de cultuur en natuur. Een goede gezondheid en actieve, flexibele
instelling volstaan. Wie regelmatig sport (fietsen, wandelen, zwemmen,
fitness...) zal uiteraard meer van de reis genieten.

there is - a story in every journey

Fortstraat 4, 9180 Moerbeke - Waas, Belgium
www.anubhuti.be
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