Een gracieuze ontdekking van Cappadocié

PERIODE: 9 dagen van 10 tot 18 september 2025 (MAX 16 deelnemers)
WAT MAAKT DEZE REIS ZO BIJZONDER?

Cappadocié is een immens groot gebied, gevormd door de driehoek van de
steden Nigide, Nevsehir en Kayseri. Het landschap wordt gedomineerd door
vreemde vulkanische kegels en rotsformaties.

Vanuit Géreme, het centrum van Cappadocié, verkennen we dit hele gebied. De
stad is omringd door grillige rotsen en valleien met mooie pieken in verschillende
kleuren.

We bezoeken ondergrondse steden en huizen in de rotsformaties. De

kastelen van Cavusin en Ucghisar, zijn al eeuwenoud en uitgehakt in de rotsen.
Deze Byzantijnse bouwwerken werden vroeger door de lokale bevolking gebruikt
om in te leven én als schuilplaats wanneer er vijandige aanvallen waren van
andere dorpen. Door erosie van de vulkaansteen zijn veel van de kamers en
tunnels niet meer begaanbaar maar het uitzicht is indrukwekkend.

We ontdekken Cappadocié deels wandelend. We wandelen tussen de wilde appel-
en perenbomen en om ons heen groeien druivenranken. De klemtoon op deze
reis ligt bij de integratie met het lokale leven van de bevolking van Cappadocié.

Cappadocié, het voelt echt een beetje als een sprookje.

STORYTELLING
Storytelling door Helga Peeters in samenwerking met een zeer hartelijke,
enthousiaste lokale, Engelstalige gids.

LOGIES

We overnachten in comfortabele, charmante hotels die de sfeer van het land
uitademen. In Cappadocié zijn de uitgehakte grothotels heel bijzonder.
Eeuwenlang waren deze bewoond. De rotsen zijn relatief zacht en beschermden
de bevolking tegen de koude winters en warme zomers. Bijzonder om hier te
gast te zijn.
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REISROUTE

Dag 1 - Wo 10 sept’25: Internationale viucht

We worden in de namiddag hartelijk verwelkomd in de luchthaven van Kayseri
voor onze tocht doorheen Cappadocié. Rustig toekomen in Goréme, een
verrassend mooie plek en onze thuis voor de komende 4 nachten.

Dag 2 - Do 11 sept'25: Welkom in Cappadocié

Deze gematigde wandeling laat ons de verborgen valleien van het gebied zien
met hun wijngaarden en boomgaarden met walnoten-, kweepeer- en
abrikozenbomen.

Na het ontbijt maken we een wandeling (4km) van Géreme langs de vallei naar
Uchisar door de duivenvallei. De vallei is genoemd naar de vele duivenhuizen,
uitgehouwen in de rotsen en kliffen. Jaren geleden werden de duiven gebruikt als
berichtendragers en als voedsel. We lopen langs prachtig versierde duiventillen
het pad omhoog naar Uchisar waar we het kasteel bezoeken om te genieten van
een spectaculair uitzicht. Het is heerlijk vertoeven in Uchisar en we nemen even
de tijd om wat rond te snuisteren.

Na de heerlijke lokale lunch geserveerd in kleipotten, zetten we de tocht verder
doorheen de witte valei met kleine velden met weelderige vegetatie en vreemde
rotsformaties. Onderweg genieten we van heerlijk vers fruitsap en een
aangenaam pad dat ons terug naar Géreme brengt.

Dag 3 - Vr 12 sept’25: ‘Het leven zoals het is’ in Cappadocié

Goéreme had een zeer belangrijke kloosternederzetting in de vroeg christelijke
tijd. We bezoeken een aantal kerken uitgehold uit de rotsen en met
muurschilderingen beschilderd.

Na het bezoek wandelen langs de Meskendir-vallei (1,5u) dat ons langs talloze
grotwoningen, meerdere tunnels en historische locaties leidt. Uitgehouwen in de
steile rotswand van Cavusin zien we een complex van verlaten huizen waar we
doorheen kunnen wandelen. We bereiken het via een mooi klifpad dat omhoog
leidt vanaf de kleine oude moskee van het dorp. We worden er verwend met een
prachtig uitzicht. We bezoeken Avanos, sinds de oudheid is dit een centrum voor
de productie van aardewerk en Pasabag, één van de mooiste uithoeken van de
regio met uitgeholde hermitages in tufsteen. We dineren in een lekker lokaal
restaurant in Goreme.

Dag 4 - Za 13 sept’25: Terug in de tijd
Vandaag maken we een wandeling doorheen de traditionele dorpen van
Cappadocié.
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Kavak is een boerendorp waar men zelden bezoekers ziet en in Bahceli zijn we te
gast in het plaatselijk theehuis. Ook Aravan ligt op onze route waar we
verwelkomd worden met een heerlijke organic lunch.

Na de lunch rijden we naar een serene plek ‘Underground City’ dat met zijn grote
zalen, tunnels en kerk tot de verbeelding spreekt.

Kaymakli Underground City heette oorspronkelijk Enegup in de oudheid en werd
gedurende de Arabisch-Byzantijnse oorlogen eeuwenlang gebruikt als
schuilplaats voor lokale bewoners. Doorheen de tijd werd het aanzienlijk
uitgebreid tot het de breedste ondergrondse stad van Turkije werd.

Naar schatting groeide de bevolking van Kaymakli op zijn hoogtepunt aan tot
ongeveer 3.500 mensen. Nadat het in 1964 voor het publiek werd geopend,
kreeg het in 1985 de status van Unesco-werelderfgoed.

Dag 5 - Zo 14 sept’25: Wandeling op de top van Cappadocié

Vandaag start onze wandeling in het dorp Cavusin. Een goede uitvalsbasis om op
de ongerepte hoogvlaktes van Cappadocié te wandelen. We genieten van
vergezichten tot in Uchisar, Géreme, Cavusin, Avanos, Ortahisar en het
openluchtmuseum van Zelve. Met het spectaculaire uitzicht op de berg Erciyes in
de verte, volgen we een mooi wandelpad over het plateau en dalen we af voor de
lunch in een klein, familiaal restaurant in de Rode vallei. We bezoeken de
wijnmakerij en de Druivenkerk. In de namiddag maken we een aangename,
rustige wandeling doorheen Rose Valley. We eindigen onze route met bezoek aan
de duiventillen en de ‘zuilengalerijkerk’ nabij Géreme.

Vanavond genieten we in ons heerlijk verblijf, een herenhuis in Urgup.

Dag 6 - Ma 15 sept25: Grotten, kerken en rotskapellen

Na een korte rit bezoeken we de St. Jean-kerk, een van de zeldzame één-
beukige kerken uit de 13e eeuw, die zich onderscheidt van andere kerken in de
regio met zijn iconografie. Met name de scene van het Laatste Oordeel wordt
slechts in enkele kerken in de regio afgebeeld. Na het bezoek rijden we naar het
centrum van Ihlara (1 uur). Vandaag wandelen we een verfrissend pad langs de
rivier. Vervolgens rijden verder door naar Guzelyurt. Deze stad neemt ons mee
terug naar het verleden met zijn rustige, traditionele, nostalgische sfeer.
Glzelyurt - met zijn oude naam Gelveri - is omgeven door interessante
natuurlijke formaties en groene valleien bezaaid met orthodoxe kerken. Eén van
hen, tegenwoordig in gebruik als moskee, is een van de vroegste, in metselwerk
gebouwde kerken van Centraal-Anatolié. Nadat we te gast zijn in een lokaal
familierestaurant voor de lunch, verkennen we deze oude stad.

In de namiddag bezoeken we Asikl Hoyuk. Een unieke ervaring dat ons inkijk
geeft in hoe mensen millennia geleden leefden.
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Dag 7 - Di 16 sept’25: Rotsformaties als wolken

Na een korte rit lopen we door de Zemi Vallei. De wandeltocht van 6 km leid ons
door een reeks grotten, bogen en langs een beekje omzeild van grotwoningen en
aarden pilaren.

Na de lunch verkennen we de rotsformaties in de Devrent-vallei. Het is als kijken
naar de wolken. Ze lijken de vorm aan te nemen van wat we ons maar kunnen
voorstellen. Het Zelve openluchtmuseum geeft ons een inkijk in de manier van
leven in de rotswoningen. Het is een ervaring om langs donkere, uit de rotsen
gehouwen trappen, van de ene vallei naar de andere te wandelen.

Vanavond overnachten we in een grot hotel.

Dag 8 - Wo 17 sept’25: In verwondering

Vandaag bezoeken we het Keslik-klooster, een uit rotsen gehouwen Byzantijns
complex, de belangrijkste 13e-eeuwse kloosterkapel heeft zwartgeblakerde
fresco's. Het doolhof van de ondergrondse woonvertrekken van de monniken
omvat een refter en een keuken. De 9e-eeuwse Stephanos-kerk met een
levendig, goed bewaard gebleven kruisvormig plafondfresco is een prachtige
afronding van onze queeste in Cappadocié.

We rijden verder naar Sagalassos (6u) waar we logeren in een mooie Lodge.

Dag 9 - Do 18 sept’25: Sagalassos

Vandaag bezoeken we de goed bewaarde oude stad Sagalassos. De oorsprong
van deze site gaat terug tot 8000 voor Christus We aanschouwen er het
Nymphaeum van de Romeinse keizer Antoninus Pius, daterend uit het midden
van de 2e eeuw.

Sagalassos is de thuisbasis van vijf Nymphaeums, het oude woord voor fontein,
en de plaats waar nimfen of waterfeeén in de mythologie zouden dansen. Twee
daarvan vloeien vandaag de dag nog steeds op natuurlijke wijze. Marc Waelkens
heeft veel van de belangrijkste bouwwerken van de stad opgegraven, waaronder
het nymphaeum Sagalassos. De overvloed aan water op deze locatie stroomt er
al 2000 jaar en is misschien wel een van de grootste redenen waarom de stad
hier is gesticht.

Na dit innemend bezoek rijden we verder tot in Antalya (2u) waar we afscheid
nemen van onze fantastische gids bij een gezellige lunch.

We worden naar de luchthaven van Antalya gebracht voor onze reis huiswaarts.
Zeer voldaan nemen we de hartelijkheid van Cappadocié mee.
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PRIJS per persoon: 2650€

590€ (single supplement)
Door de instabiele economische situatie in Turkije verwacht ons lokaal team in
Turkije mogelijks een prijsstijging voor deze reis van 10 a 15 percent. We zullen
er echter alles aan doen om de huidige prijs proberen te behouden .

- Per Markant-lid mag 1 reisgezel deelnemen aan ledentarief. Deze
deelnemer neemt er kennis van dat hij/zij niet geniet van de Markant
ledenverzekering.

- Toeslag niet-Markantlid: +100.00 €/pers.

- Voor 55€ kan je ook een Markant jaarlidmaatschap afsluiten en geniet je
o.a. de Markant ledenverzekering (BA).

INBEGREPEN

Alle verplaatsingen en activiteiten zoals beschreven in programma
Alle overnachtingen op basis van een 2p-kamer

Alle maaltijden

Engelstalige gekwalificeerde gids

NIET INBEGREPEN

Internationale en binnenlandse vluchten
Dranken

Fooien

Massage

Ballonvlucht

Single supplement

VLUCHTSCHEMA - Indicatie (nog niet beschikbaar)
Internationale viuchten met Turkish Airlines. Prijs per persoon: +/-800€

TK 1942  Brussels (BRU) - Istanbul (IST) 07ul5/11u45
TK 2012  Istanbul (IST) - Kayseri (ASR) 13u05/14u30
TK 2433  Antalya (AYT) - Istanbul (IST) 15u25/16u55
TK 1941  Istanbul (IST) - Brussels (BRU) 18u50/21u20

Vluchtprijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en moment van reservatie.
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VERLOOP INSCHRIJVING

Via inschrijvingsformulier op de website van Markant of via mail aan
markant@anubhuti.be

Daarna ontvangt u een bestelbon.

Na betaling van het voorschot is de reis bevestigd.

U ontvangt ongeveer 1 maand voor vertrek de nodige documenten :
gedetailleerd reisprogramma, praktische informatie voor vertrek.
E-tickets worden uiterlijk één week voor vertrek doorgemaild.

Saldo wordt gestort uiterlijk 6 weken voor vertrek.

OPMERKINGEN

Internationale reispas dient nhog 6 maanden na terugreis geldig te zijn of
Belgische identiteitskaart (www.diplomatie.be).

Visum voor Turkije is niet nodig voor een verblijf van max. 90 dagen. Het
reisadvies van de federale overheid dient wel voor vertrek nagekeken te worden
daar de Turkse overheid zijn voorwaarden soms wijzigt.

De nodige informatie hieromtrent wordt bezorgd via het vertrekdocument.
Informatie betreffende inentingen zie www.wanda.be

Annulerings- en/of bijstandspolis is noodzakelijk.

De reis is niet prestatiegericht, een doorsnee fysieke conditie is voldoende
waarbij je voldoende fit en mobiel bent. De reis is er op gericht om kennis te
maken met de cultuur en natuur. Een goede gezondheid en actieve, flexibele
instelling volstaan. Wie regelmatig sport (fietsen, wandelen, zwemmen,
fitness...) zal uiteraard meer van de reis genieten.

there-is,-a-story inmn every journey

Fortstraat 4, 9180 Moerbeke - Waas, Belgium
www.anubhuti.be
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